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Trouw zijn aan wie je bent

Heb jij goede voornemens voor dit nieuwe jaar?
Dat kan gaan over iets niet meer willen doen,

of juist wél: minder telefoon, meer sporten...
Toch komen we er na een tijdje vaak achter dat
het lastig is om vol te houden. Om trouw te
blijven aan wat we eigenlijk willen.

Qok als kerk proberen we ons steeds weer
goede dingen voor te nemen. En trouw te zijn
aan wie we zijn als kerk en waartoe we zijn
geroepen. Wat voor kerk willen we zijn, en
welke kerk horen we te zijn?

Eén van de dingen waar we het regelmatig over
hebben, is dat we een laagdrempelige kerk
willen zijn: een gemeente die uitnodigend is en
openstaat voor iedereen.

Een tijdje terug sprak ik iemand die normaal
niet in de kerk komt, maar er bij een bijzondere
dienst wel was. We hadden het over hoe zo'n
dienst uitnodigend kan zijn. [k noemde het
woord laagdrempelig... Hij zei toen: nee, de kerk
is helemaal niet laagdrempelig. Want de
verhalen zijn pittig en heftig.

Dat zette me aan het denken. Dus de drempel
om de kerk in te gaan was misschien lager,
maar alsnog kan de inhoud een heel hoge
drempel zijn.

Moeten we de inhoud wat laagdrempeliger
maken? Meer passend bij iedereen? Neg, laten
we daar niet op inleveren. Laten we niet ‘iets’ of
‘een hogere macht’ van God maken of ‘een
mooie boodschap’ van het Evangelie van Jezus
Christus. Laten we niet de ingewikkelde
bijbelteksten schrappen omdat ‘we daar toch
niets meer mee kunnen’ Want dan zijn we niet
meer trouw aan wie we zijn.

Dat neemt niet weg dat het onze taak (of
roeping?) is om niemand iets in de weg te
leggen om God te zoeken of te ontmoeten.
Daarom is het goed om er bij stil te staan: hoe
komen we over als gemeente? Warm en open,
of toch meer op onszelf gericht? Of heel
praktisch: in hoeverre werkt het gebouw mee
om je fijn en welkom te voelen? En overheerst
(onbewust) kerkelijk taalgebruik waardoor
mensen het lastig vinden om aan te haken?

In het komende jaar hopen we samen verder na
te denken over dit soort thema’s. Onder andere
in een vervolg op het Als Nieuw-traject van
afgelopen seizoen, willen we verder gaan met
onze visie als gemeente.

Nog iets hoopgevends: trouw is niet alleen iets
wat wij moeten zien vol te houden. Trouw is
allereerst een eigenschap van God zelf. Elke
week wordt uitgesproken: Hij is trouw tot in
eesuwigheid en laat het werk van zijn handen
niet los. Met die woorden gaan we weer verder:
God is trouw, Hij draagt ons, elke dag!

ds. Laurien Hoogerwerf



Een inspirerende jeugdgemeenschap

We starten de jeugdactiviteiten van 2026, met
een warme terugblik op alles wat we in 2025
hebben beleefd. In de kerk zijn mooie
vriendschappen ontstaan; de jeugd wil elkaar
vasthouden en trouw blijven. Dat lees je ook
terug in het interview met Sophie en Sanne.
De activiteiten laten zien hoe verbonden en
betrokken we zijn. In de samenwerking met de
Hervormde Kerk komt die onderlinge band
steeds duidelijker naar voren: we trekken meer

Lichtjestocht 2025

Op zaterdag 13 december vond in Linschoten
voor de derde keer de Lichtjestocht plaats. De
start was bij ‘t Kruispunt, waar soldaten de
deelnemers opwachtten. ledereen moest zich
inschrijven—de grote volkstelling van keizer
Augustus was hiermee officieel begonnen. Met
een lichtgevend armbandje om begon iedereen
vervolgens aan de sfeervol verlichte route.
Onderweg ontmoetten de wandelaars Maria en
Jozef. Maria, hoogzwanger, was op zoek naar
een plek om te overnachten, maar nergens
bleek er plek te zijn. Even verderop klonk
prachtige muziek uit een schuur: het koor Zingt
Gode Lof zong de bezoekers warm toe.

samen op en versterken elkaar waar mogelijk.
Ook met De Rank in Montfoort zijn er goede
contacten en groeit de samenwerking verder.
Dit jaar is de scholendienst in 't Kruispunt, een
belangrijk onderdeel van de samenwerking met
de Timothetisschool. Zo bouwen we met elkaar
aan een hechte, warme en inspirerende
jeugdgemeenschap.

Jeugdouderlingen, Jantine en Heidi

Ook de drie wijzen uit het oosten waren op weg,
vergezeld door hun kamelen. In een weiland
zaten herders bij hun schapen, toen plotseling
een engel verscheen en sprak.

Bij de Hervormde kerk aangekomen, zong
kinderkoor Emanuel over de komst van het
kerstkind. In de kerk zelf konden de deelnemers
uiteindelijk baby Jezus bewonderen, liggend in
de kribbe.

Na afloop was er warme chocolademelk in De
Wingerd om weer op te warmen en speelde
Lifano prachtige kerstliederen. ledereen kreeg
een kleine herinnering mee naar huis. Het was
opnieuw een sfeervolle en betekenisvolle
Lichtjestocht.




Communicatie
Aanleveren van content

Binnen onze gemeente zijn er verschillende manieren om nieuws, activiteiten en andere
informatie te delen. Om alles overzichtelijk te houden en berichten op de juiste plek te laten
komen, hebben we de belangrijkste aanleverkanalen en bijbehorende richtlijnen op eenrij gezet.

Kerkapp
De kerkapp is geschikt voor korte berichten. Voor
algemene berichten kunt u de groep

't Kruispunt gebruiken, desgewenst met een foto
of afbeelding erbij. Aankondigingen die niet
direct met onze gemeente te maken hebben,
maar wel interessant kunnen zijn (bijv. een

lezing of concert elders), kunt u op de groep
prikbord of inspiratie plaatsen. Zo voorkomen we
dat er allerlei posters op de ramen van

't Kruispunt worden geplakt. De kerkapp is gratis
beschikbaar via de App Store of Google Play
Store (zoek op: 't Kruispunt Linschoten).

appbeheerg

ntlinschoten.nl

Nieuwshrief

De nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd naar
alle gemeenteleden en belangstellenden.
Hierin kunt u berichten en aankondigingen
plaatsen. Posters zijn vaak minder geschikt
vanwege de leesbaarheid, een tekstbericht
heeft de voorkeur. Berichten worden maximaal
twee keer geplaatst.

De deadline voor aanlevering is donderdag om
22.00 uur.

Website

Op de website www.kruispuntli
worden wekelijks activiteiten en uitnodigingen
geplaatst die geschikt zijn voor een breder
publiek. De websitebeheerder bepaalt wat er
geplaatst wordt.

nschoten.n

webmaster@kruispuntlinschoten

11

Kerkblad Lev

Voor Lev kunt u informatie aanleveren die
past binnen de verschijningsperiode. Vaste
aanleveraars krijgen hierover automatisch
bericht. De deadline staat vermeld in het
colofon van Lev.

Omdat Lev slechts één keer per twee
maanden verschijnt, is dit kanaal minder
geschikt voor actuele informatie.

redactie@kruispuntlinschoten.n

Mediateam
Voorafgaand aan de dienst kunnen
mededelingen worden getoond, bijvoorbeeld
over komende activiteiten.

Wilt u hiervan gebruikmaken? Neem dan
contact op met het mediateam voor verdere
afstemming.

mediateam@kruispunt inschoten.n

Ouderling commmunicatie,
Eleonora kikkert



Primaire nascholing voor beginnende predikanten
Sinds september volg ik de primaire nascholing:
zes tweedaagse bijeenkomsten op het mooie
landgoed Hydepark in Doorn. We zijn met zo'n
25 gemeentepredikanten en
predikant-geestelijk verzorgers, afkomstig uit
allerlei delen van het land en uit allerlei hoeken
van de kerk, maar allemaal in onze eerste
gemeente of werkplek. Inmiddels hebben we
twee tweedaagsen gehad, en het is leuk om te
merken hoe snel je elkaar dan al leert kennen.
We beginnen elke dag in de kapel met een
ochtendgebed, telkens door iemand uit de
groep voorbereid. Dat zet meteen de toon: even
afstand nemen van de dagelijkse drukte en
elkaar vinden in het geloof, hoe verschillend dat
er soms ook uitziet. Op dezelfde manier sluiten
we de dag weer af.

Elke tweedaagse heeft een eigen thema, zoals
voorgaan, leiding geven en pastoraat. De ene
dag werken we in kleinere groepen, waar we
situaties uit onze praktijk bespreken. Op de
andere dag houden we allemaal een keer een
Bijbelstudie en volgen we workshops die
aansluiten bij het thema.

Informatiedag voor ambtsdragers

Ook ambtsdragers konden kennismaken met de
nascholing die onze predikant volgt. Er werd in
november een speciale kerkenraadsdag
georganiseerd waarbij een 20-tal ambtsdragers
uit verschillende gemeentes vertegenwoordigd
waren. Vanuit onze kerk zijn Anneke in 't Veld,
Dennis van der Hoeven en Eleonora Kikkert naar
deze dag geweest.

Tijdens de bijeenkomst kregen we inzicht in de
opzet van de Primaire Nascholing Predikanten
(PNP), die bestaat uit meerdere tweedaagse
sessies in Nieuw Hydepark. Vier kernrollen staan

Op maandagavond staat steeds spiritualiteit
centraal. Dan gaat het over de vraag: hoe blijf je
zelf gevoed? Ik merk dat het mij goed doet om
daar bewust bij stil te staan. Want het schiet er
gemakkelijk bij in, terwijl het juist de bron is
waaruit ik wil werken. We verkennen
verschillende vormen: muziek, gesprek, stilte,
gebed, Bijbellezen en creatieve werkvormen.

Al met al zijn het intensieve, maar goede dagen.
Met veel uitwisseling en reflectie. Maar ook een
boswandeling tussendoor en gezellig eten met
elkaar. Het helpt me om zo even stil te staan
voordat ik weer verder ga in de gemeente.

ds. Laurien Hoogerwerf

centraal: voorganger, leider, vertolker en pastor.
Daarnaast is er aandacht voor spiritualiteit,
persoonlijke ontwikkeling en theologische
reflectie.

We namen zelf deel aan drie workshops over
pastoraat, leiderschap en spiritualiteit, waardoor
we een mooie indruk kregen van het leerproces
van de beginnende predikanten. Als kerkenraad
willen we graag tijd, ruimte en betrokkenheid
blijven bieden bij dit waardevolle leertraject.

Eleonora Kikkert, ouderling communicatie



Wijze Woorden

De oude lindeboom

In een klein en pittoresk dorp, waar
mensen elkaar nog groetten op
straat en waar de kerkklok elke dag
haar vertrouwde slag liet horen.
Daar woonde Anna, een vrouw die
bekend stond om haar zachte stem
en haar stille, vasthoudende trouw.
Niet alleen aan de mensen om haar
heen, maar ook aan God.

Elke ochtend wandelde Anna
dezelfde weg naar de oude
lindeboom aan het eind van het
pad. Daar ging ze zitten, vouwde
haar handen en sprak met God.
Het was nooit een lang,
weloverwogen gebed, geen
opsomming van zorgen of
verlangens. Het was slechts heel
eenvoudig: “Heer, hier ben ik.
Vandaag opnieuw.”

Sommigen begrepen haar niet.
“Waarom elke dag dezelfde weg,
dezelfde woorden, dezelfde stilte?”
vroegen dorpsgenoten haar.
“Heeft God dan nog iets nieuws te
zeggen?”’

Anna glimlachte altijd vriendelijk.
“Trouw is niet altijd spectaculair,”
antwoordde ze. “Het is vaak
gewoon blijven staan waar God je
heeft neergezet. Hem elke dag
opnieuw ruimte geven, zelfs
wanneer je niet weet wat Hij
vandaag zal zeggen.”

Maanden later waaide er een storm
door het dorp. De regen viel als
een muur omlaag, en takken
braken af onder het geweld van de
wind. Toen de ergste storm voorbij
was, liepen de dorpelingen

bezorgd naar buiten. De oude
lindeboom was omvergeblazen; hij
lag geknakt langs het pad. Alleen
Anna bleef rustig. Ze ging naar de
plek waar de boom had gestaan,
en daar, middenin de modder,
vouwde ze opnieuw haar handen.
“Maar waarom nu?” vroegen de
mensen, die achter haar waren
komen staan. “Je boom is weg. Je
plek is weg.”

Anna keek omhoog, naar de lucht
die langzaam openbrak en waarin
het eerste licht weer zichtbaar
werd. “Een plek is maar een plek,’
zei ze. “Trouw zit niet in de boom,
niet in de bank waarop ik altijd zat.
Trouw zit in het hart. Als je
dagelijks kiest voor God, dan vind
je Hem overal — zelfs in een
storm.”

In de weken daarna viel het de
dorpelingen op dat de storm veel
had verwoest, maar dat sommige
wortels van de lindeboom nog
stevig in de grond zaten. En precies

daar, tussen de breuklijnen van het &%

oude hout, groeiden nieuwe
scheuten omhoog. Een teken van
leven. Een teken van trouw.

Anna wees ernaar en sprak zacht:
“Zo werkt God. Hij blijft, ook
wanneer wij knakken. Zijn trouw is
sterker dan welke storm ook.”

En zo werd de omgevallen
lindeboom geen symbool van
verlies, maar van hoop. Want wie
vasthoudt aan God, ontdekt dat
ware trouw niet breekt — ze buigt,
ze groeit, en ze bloeit opnieuw.




Uw sterke hand,
die houdt mij vast.

Opwekking 189



Diensten

Donderdag 1 januari

10.30 uur

Zondag 4 januari
10.00 uur

Zondag 11 januari
10.00 uur

Zondag 18 januari
10.00 uur

Zondag 25 januari
10.00 uur

Zondag 1 februari
10.00 uur

Zondag 8 februari
10.00 uur

Zondag 15 februari
10.00 uur

Zondag 22 februari
10.00 uur

Zondag 1 maart

10.00 uur

Zondag 8 maart

10.00 uur

Oec. nieuwjaarsviering

oecumenische werkgroep

ds. Laurien Hoogerwerf
Jongerendienst

ds. Rianne van der Nagel-Meter, Nijkerk

dhr. Reint van Asselt, Woerden
Oec. Gebed van de eenheid
ds. PJ. Rebel, Culemborg
Scholendienst

Jeugdouderling
Werelddiaconaatszondag
gastspreker ZWO

Maaltijd van de Heer

ds. M. Sillevis Smitt, Utrecht
Eerste zondag 40-dagentijd
ds. L Webbink, Linschoten
Tweede zondag 40-dagentijd
dhr. Henk Aantjes, Schoonhoven
Derde zondag 40-dagentijd
ds. Stefan Honing, Alphen a/d Rljn

Preekvoorziener
Paul Keereweer: preckvoorziener@kruispuntlinschoten.nl
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Oecumenisch doel

50/50 Kerk/Parochie

Diaconie

Kerk

Jeugd

Kerk

Diaconie

Kerk
Oecumenisch doel

50/50 Kerk/Parochie

Jeugd- en jongerenwerk

Kerk

ZWO, Libanon
Kerk

ZWO Kerk in actie
Kerk

Diaconie

Kerk

Diaconie

Kerk

ZWO Kerk in actie
Kerk



"~ Besluitvorming in de gemeente

Binnen de kerkenraad kwam onlangs de vraag
naar voren hoe de besluitvorming loopt binnen
onze lokale kerkelijke gemeente. Graag delen
we dit ook met u via deze Lev.

Zoals bekend maken we onderdeel uit van de
Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het
fundament van de kerkstructuur, organisatie,
kerkrecht, ledenadministratie,
arbeidsvoorwaarden en financién is vastgelegd
in de Kerkorde. Het hoogste besluitvormende
orgaan van de kerk wordt gevormd door de
Synode. Daarbinnen is weer sprake van de
grote en kleine Synode.

Even een persoonlijke noot. Wellicht weet u dat
ik toezichthouder ben van de Protestantse
Theologische Universiteit (PThU). Onze PKN-
predikanten worden hier opgeleid. Vanuit deze
functie ben ik een aantal keer bij het
agendapunt PthU aanwezig geweest bij
Synodevergaderingen. Het geeft het gevoel van
in de Tweede Kamer zijn. ledere provincie
wordt vertegenwoordigd door predikanten,
ouderlingen en diakenen. Tot mijn verrassing
kwam ik bijvoorbeeld Robert Stigter tegen die
de provincie Zuid-Holland vertegenwoordigt.

De lokale afspraken zijn vastgelegd in de zgn.
Plaatselijke Regeling. ledere PKN-gemeente
heeft een eigen plaatselijke uitwerking van de
Kerkorde en andere landelijke verordeningen,
zo ook 't Kruispunt. De kerkenraad stelt deze
Plaatselijke Regeling vast. Van oudsher had de
gemeentevergadering een belangrijke positie
binnen de Gereformeerde Kerken.

De Nederlands Hervormde Kerk had het accent
meer liggen bij de kerkenraad als hoogst
besluitvormend orgaan van een kerkelijke
gemeente. Deze verschillende tradities zijn
onderwerp van gesprek geweest bij de
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kerkfusie tot PKN in 2004. Er is toen gekozen
voor de zinssnede in de Kerkorde dat de
kerkenraad besluit over belangrijke
aangelegenheden “na de gemeente gehoord te
hebben".

In onze Plaatselijke Regeling is dit
overgenomen. De wijze waarop de gemeente
gehoord wordt is “free format” Dit kan via een
gemeentevergadering of thema bijeenkomst,
maar ook via een enquéte of vraag via de
kerkapp of mail zijn.

Zo werden binnen ‘t Kruispunt eerder de
begrotingen besproken op een
gemeentevergadering. Gezien het beperkt
aantal aanwezigen heeft de kerkenraad destijds
besloten de gemeente via de mail te vragen om
reactie. Dit kan schriftelijk of ook door
simpelweg met kerkenraadsleden in gesprek te
gaan tijdens de koffie na een zondagse dienst.

Kortom, de kerkenraad is als kerkbestuur
verantwoordelijk voor het nemen van
besluiten. Maar we doen dat “na de gemeente
gehoord te hebben”. Het is daarom mooi
wanneer u als gemeente een actieve opstelling
kiest. Dat stelt ons als kerkenraad in staat om
gedragen en juiste besluiten te nemen. Zo zijn
we samen gemeente!

Henriétte Bertels



Kerkbalans
Geloof samen vieren

Wat is het geschenk van de kerk voor u?

Op 10 januari 2026 gaat Actie Kerkbalans weer
van start. Het overkoepelende thema is ook dit
jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’
met als subtitel ‘Geloof samen vieren!

We staan dit jaar vooral stil bij het geschenk
dat de lokale kerk vormt voor alle mensen die
erbij betrokken zijn. Wat is het geschenk van
de lokale kerk voor u? Als gemeente hebben
we geinvesteerd in verduurzaming, zodat
toekomstige generaties een bestendige plaats
hebben waar we samen kunnen komen om
ons geloof te delen en om God te prijzen en te
danken.

Maar zonder geld geen kerk. Daarom
ontvangen alle leden van onze gemeente - net
als voorgaande jaren tijdens Actie Kerkbalans -
een brief met het verzoek hun jaarlijkse
financiéle bijdrage te bevestigen.

In de week van 12 januari kunt u de brief
verwachten. In de week van 19 januari wordt
deze weer bij u opgehaald. We hopen dat we
ook dit jaar weer op u mogen rekenen!

Door vandaag te geven, kunnen wij ons geloof
samen blijven vieren en kan de kerk blijven
doen waar zij al eeuwenlang voor staat.

Op naar de kerk van morgen!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Paul Keereweer
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Actie
Kerkbalans

Geef vandaag voor
de kerk van morgen




En de winnaars zijn...

Zoals velen van u al weten, is kerkblad Lev
verkozen tot kerkblad van het jaar 2025. Daar
zijn wij als redactie zeer trots op. Maar hoe is dit
tot stand gekomen?

leder jaar organiseert De Zalige Zalm - bureau
voor geloofscommunicatie- de Kerkblad van het
Jaar verkiezing. Elk kerkblad in Nederland kan
daar aan mee doen. Naast de vormgeving wordt
het blad ook becordeeld op een jaarlijks thema.
Dit jaar was dat: 'Een kerkblad voor en door alle
generaties.

Toen wij het thema hoorden, zijn wij als redactie
direct aan de slag gegaan. Gelukkig mochten we
de familie Bak fotograferen voor op de cover.
Hoe mooi is het om zo meteen meerdere
generaties in één beeld vast te leggen!

We vonden een passend verhaal voor 'Wijze
Woorden'en ook de rubriek ‘Bijbel onder de loep’
sloot mooi aan bij het thema. Daarnaast was er
een terugblik op de ‘Generatiekerk’ en nog veel
meer inhoud die perfect aansloot bij het thema.

Na een grondig juryberaad van de vakjury en
eerdere winnaars hoorden we dat de redactie
van Lev de prijs in ontvangst mocht nemen. Wat
een eer!

Mede dankzij onze gemeenteleden kunnen wij
zo'n mooi blad maken. Als redactie zijn wij u
allen zeer dankbaar: dankbaar voor onze trouwe

aanleveraars én onze trouwe lezers.

Esther Kooij
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Knutselen
Hartenwolk

In de maand februari zien en voelen we het pril
ontluikende leven om ons heen. Vogeltjes laten
van zich horen, takken werken aan nieuw blad.
Ook wij komen uit de winterstand en warmen
ons aan de eerste zonnestralen. Valentijnsdag
heeft een plek gekregen in deze
einde-winter-maand. Dit steeds populairdere
feest viert liefde, vriendschap en saamhorigheid,
de kracht die ons als mensen verbindt en ons
inspireert tot grote dingen.

Deze knutsel beeldt uit dat liefde aanstekelijk is.
Met simpele papieren stroken laat je zien hoe het
ene hart overgaat in het andere en saamhorige
liefde een stevig netwerk vormt. Je kunt de
sculptuur klein houden (uit één A-4'tje maak je al
vijf harten) maar ook groter maken, in kleuren die
je aanspreken. Leg het werk neer als kijkobject, of
hang het op. Dit voorbeeld met acht harten (en
twee kleintjes) hangt over een haakje in de muur.
Probeer en improviseer. Veel knutselplezier!

Nodig:

- Enkele vellen stevig hobbypapier, hier 200 grams
- Liniaal, potlood, schaar

- Plakstift, klemmetjes/wasknijpers

Doen:

1. Teken liniaalbreed (plm. 4 cm) lengtestrepen op
het papier en knip stroken (foto 2).

2. Vouw de strook dubbel, iets uit het midden,
scherp.

Vouw het uitstekende eindje naar buiten om
(foto 3).

3. Doe lijm in de middenvouw, laat even
intrekken en knijp de vouw vast, eventueel
m.b.v. een klem/knijper. Breng dan lijm aan
op het gevouwen uiteinde (binnenin). Plak
het andere uiteinde ertegenaan zodat een
hart ontstaat (foto 4). TIP: help het papier
rond te staan door het even langs een
potlood te halen - zoals je cadeaulint krult.
4. Maak nog meer harten (foto 5).

5. Saamhorigheid: houd hart 2 overlappend
boven hart 1 en zet stipjes op beide waar ze
elkaar kruisen (foto 6). Knip nu beide harten
2 maal in bij de stipjes, haaks op, en tot
halverwege de strook: hart 1 twee knippen
neerwaarts, hart 2 twee knippen opwaarts,
zodat ze in elkaar passen (foto 7).

6. Schuif ze in elkaar tot op gelijke hoogte
(foto 8). Herhaal dit met de andere harten
(zie foto 9- 10). Plak eventueel wat
mini-hartjes binnen de vorm.
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Stil gemaakt
Aan boord van een marineschip is het nooit stil.
Nog afgezien van de bemanning zelf is er het
draaien van de motoren, het pompen van de
waterleidingen, de luchtventilatie die de
gordijntjes van je kooi laat bollen. En dan de zee
zelf viteraard. Altijd is er geluid. Daar wen je aan
en je slaapt er gek genoeg heerlijk op. Er zijn
verhalen van zeemannen die thuis aan wal een
draaiende stofzuiger onder hun bed zetten om
in slaap te komen.

Maar als we voor anker liggen en de motoren stil
zijn, je buiten op het halfdek staat, de zee
spiegelglad is en er geen golfje tegen het schip
aanrolt, dan ervaar je opeens pure stilte. En ook
je eigen nietigheid te midden van al dat water
en die lucht. Stilte is niet iets dat jij creéert, het
wordt je opgelegd. Je wordt stil gemaakt. Stilte
als gave, niet als eigen verdienste: ik denk dat
het zo werkt. En dat God hierin altijd een rol
speelt.

Over het werk van een geestelijk verzorger bij de
marine wordt weleens moeilijk gedaan. “Gaat
het aan boord wel genoeg over Jezus?" “Zo druk
zijn jullie toch niet de hele dag?” “Koffiedrinken
en rondjes lopen, wat is daar nou aan?” Dat is
het rendementsdenken van deze tijd, dat ook
genadeloos de kerk is binnengeslopen. lk word
daar weleens moedeloos van. Wat ik — op mijn
eigen manier — aan boord van een schip doe, is
niets minder dan Christus representeren.

Viootpredikani

is geestelijk verzorger bij de Koninklijke Marine.

Sjoerd Muller

Deze column is ook verschenen in het blad Petrus
van de Protestantse Kerk in Nederland.
petrus.protestantsekerk.nl

Foto: Marjan van der Meer
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Ik bied een plek, een vrijplaats, stel andere
vragen dan gewoonlijk. Ik hanteer een ander
tempo en een andere kijk op dingen.

“Soms moet je er gewoon voor
iemand ijn, zonder alles in
woorden te vatten™

Dat kan bemanningsleden nerveus maken, maar
veel vaker zie ik een behoefte. Die behoefte is bij
de marine niet anders dan in de samenleving:
een behoefte aan tijd, aan aandacht, aan trouw
bij iemand blijven, ook als de berg heel steil
wordt. En ook de behoefte dat iemand er
gewoon is, zonder alles in woorden, een mening
of een oplossing te vatten. Inderdaad: af en toe
gewoon je kop kunnen houden.




(ollecteopbrengsten

5 okt ZWO Kerk in Actie €92,35 Collecte
5 okt Kerk €91.40 Via het scannen van de QR -code kunt u
12 okt Jeugd €9646 " bijdrage aan de collecte geven.
12 okt Kerk €98,08 Hartelijk dank voor uw bijdrage.
19 okt ZWO Kerk in Actie, Bangladesh € 269,35
19 okt Kerk €114,30
26 okt Diaconie €107,95
26 okt Kerk €136,40
2 nov Jeugd € 135,60
2 nov Kerk €129,40
9 nov Plaatselijk diaconaal project € 126,85
9 nov Kerk €122,55
16 nov Diaconie €97,38
16 nov Kerk €101,00
23 nov ZWO kerk in Actie €123,45
23 nov Kerk €120,50
30 nov Oecumenisch doel € 239,65 Jeroep Gaasbe.ek L R .
30 nov 50/50 Kerk/Parochie R e
30 nov 50/50 Kerk/Parochie € 46,01

Voortgang interieur 't Kruispunt

We zijn als werkgroep blij met alle reacties op de
presentatie over het liturgisch centrum. Via
enquétes en gesprekken hebben we veel
waardevolle opmerkingen gekregen. Het is fijn
om te merken dat de plannen grotendeels
positief zijn ontvangen. De resultaten van de
enquétes heeft u inmiddels ontvangen.

Dankzij een gulle gift van een gemeentelid kon
het nieuwe LED-scherm sneller dan verwacht
door de firma Schaap geplaatst worden. Tevens
is deze firma langs geweest om het
verlichtingsplan te bespreken. Het wachten is nu
op de implementatie van het plan. Ondertussen
zijn ook de zijwanden en achterwand geplaatst.
De kerkenraad heeft ons gevraagd om een
aantal voorstellen uit te werken voor de
inrichting van het liturgisch centrum. Op

3 februari bespreekt de kerkenraad het
inrichtingsplan. Als er positief wordt besloten,
leggen we het plan daarna voor aan de
gemeente. Op 9 april hopen we tot een
definitief besluit te komen.

Werkgroep Interieur,

Niels van Amstel, Jantine van der Berg, Harry
Bouwmeester, Mariétta Eppinga, Bert van der
Meulen, Eleonora Kikkert
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Uw tuin,
onze zorg!

Voor ontwerp, aanleg en
onderhoud van uw tuin

0645328880 - info@nagelhovenier.nl
www.nagelhovenier.nl

Megdhan.

MUSIC

Wonené&Meer
Linschoten

AFSCHEID BRUILOFT KERST

WWW. MEGHANMUSIC.COM
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HYPOTHEEKADVIES | VERMOGENSADVIES | FINANCIEEL INZICHT |
VERZEKERINGEN | PENSIOENADVIES

RONALD IN ‘T VELD FINANCIEEL ADVIES

'In 2016 maakte ik als financieel adviseur de overstap van een bank
naar Gabriél, een christelijk financieel adviesbureau.
Een stap waar ik nog altijd dankbaar voor ben.

Bij Gabriél heb ik de ruimte om écht naar mijn klanten te luisteren.
Ik kan de tijd nemen om te werken aan wat voor hen belangrijk is.

Benader me gerust als je meer wilt weten.'

RONALDV@GABRIELFB.NL ® a0
o 033-4556555 G ab rl e.l

= > F. " \l
@ WWW.GABRIELFB.NL leven & (ele

VanVHet HENK BAK

CARAVANS B.V.

DEALER VAN: ADRIA, HOBBY, KNAUS, FENDT, LMC MEESTERSCHILDER

0

SCHILDERWERK-
GLAS-
BEHANG
- Verhuur
- Onderhoud
- Schadeherstel VERGULDWERK
BE MARMER-
EN

HOUTIMITATIES

LAAN VAN RARPIJNEN 19
LINSCHOTEN
0348 424406

KROMWIJKERDIJK 8, WOERDEN, TELEFOON 0348 - 4122 80
WWW.VANVLIETCARAVANS.NL
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Het juiste adres voor totaalinstallatie

 verwarming * duurzaam e elektra * daken-zink-koper

YN ad ° ventilatie « water-sanitair ¢ zonnepanelen s{%mhm
Installatiebedrijf A Nederland

Korte Linschoten Oostzijde 13 » 3461 CG Linschoten « Tel. 0348 460 288 » www.vd-vaart.nl = info@vd-vaart.nl

FIDDER SLAPEN

BEDDEN & KASTEN

P il

e o

Vergelijk topmerken | Deskundig slaapadvies | Perfect bereikbaar

Jaap Bijzerweg 9 | 3446 CR Woerden | T 0348 - 41 28 61 | info@fidderslapen.nl | www.fidderslapen.nl
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Start van een nieuwe, geronde monier van leven

Fairtrade - Duurzame producten

Voeding & Leefstificoaching shands kleding
Voor iedersen ~ jong en oud, man en vrouw — die wil afvallen of aankomen, zich fitter : § Keqing

Twee

en energleker wil voslen of advies zoekt aver gezonde voeding, Fairtrade koffie en thee voor bedrijven
Samen werken we aan een gezonde leefstijl die past bi] jouw lichaam, ritme en doelen. Cadeaupakketjes -Nog veel meer
Sport & Voeding \

Voedingsadvies op maat voor sporters die het bests uit zichzelf willen halen. ==do B o<

Met de juiste din b jeje i d je herstel an behoud je @ 7 adh %

anargie - rowel tildens training ale daarbukan,

Vrouw in Balans

WERELDWINKEL LINSCHOTEN

Voor vrouwen van alle leeftijden die hun hormonen beter willen begrijpen en in balans lacob Barneveld 24b | Linschoten
gy Jacob B aveld 2 Linschote
Geschikt bij hormonale klachten, als PCOS, overgangsverschijnselen of cyclus Donderda g: 11.00-15.00

gerelateerde klachten. Krijg inzicht, rust en balans — van binnenuit. Vri]dcg: 11.00-15.00

Begeieiding word! door veel rorgversekeroors (deefs) vergoed vanuit het oonvullende pokket. Zcierdcg ’ 1000_1600

linschotenwereldwinkelagmail.com

tel: 06 10167 152 - 06 389 77 405 ’ )

Wereldwinkel Linschoten \,
@ wereldwinkellinschoten 4 J'

w/a

Zorgvuldig passende
keuzes maken, die leiden tot een
waardevolle herinnering

»

UITVAARTBEGELEIDING

Toinette van Waterschoot
M.A. Reinaldaweg 51
toinette@lavendeluitvaart.nl 3461 CD Linschoten
www.lavendeluitvaart.nl 0348 42 45 02
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Colofon

Lev is het kerkblad van de Protestantse
Gemeente te Linschoten en verschijnt zes
maal per jaar in de oneven maanden.

Protestantse Gemeente te Linschoten

't Kruispunt
Nieuwe Zandweg 16, 3461 AH Linschoten
www.kruispuntlinschoten.nl

Redactie
Eindredactie/lay-out: Esther Kooij
Redactie: Hanny van der Stelt

Hans Dorsman
Eleonora Kikkert
redactie@kruispuntlinschoten.nl

Ons redactiestatuut kunt u vinden op:

www.kruispuntlinschoten.nl

Kopij voor het volgende nummer dient

Predikant

ds. Laurien Hoogerwerf
predikant@kruispuntlinschoten.nl

Werkdagen: maandag, woensdag, vrijdagochtend

Tel: 06-42604598

Scriba

Jolanda Dorsman
p/a Nieuwe Zandweg 16, 3461 AH Linschoten
Tel: 06-38449617
scriba@kruispuntlinschoten.nl

uiterlijk 10 februari aangeleverd te zijn.

Lev wordt gemaakt via De Zalige Zalm,
bureau voor geloofscommunicatie.

www.dezaligezalm.nl
n Volg ons op Facebook:
@PKNKruispuntLinschoten
l@'\folg ons op Instagram:
kruispunt.linschoten

Volg ons op de kerkapp:
't Kruispunt Linschoten

Beheer en zaalverhuur

Bert van der Meulen
verhuur@kruispuntlinschoten.nl

Rekeningnummers
Kerk: NL 72 TRIO 0379603004
Diaconie/ZWO: NL 83 TRIO 0379524236

Ledenadministratie

Berichten zoals verhuizing, overschrijving,
geboorte en overlijden kunt u mailen naar:
ledenadministratie@kruispuntlinschoten.nl

\.--"isi(e)lekam*lje

De Protestantse Gemeente te Linschoten is een

gemeente
... die zich schaart rond de Bijbel, het woord
van God. We weten ons daardoor gedragen
en geinspireerd.

... die de levensveranderde boodschap van het
evangelie van Jezus Christus viert, leeft en
deelt.

... die vanuit haar geloofstraditie staat voor
deze boodschap. Wij getuigen hiervan op een
aansprekende en eigentijdse wijze.

Wij zijn een gemeente
... van en voor jong en oud.

... die ruimte en geborgenheid biedt aan
mensen, binnen en buiten de
geloofsgemeenschap.

... waar mensen hun gaven en talenten
mogen inzetten.

Wij zijn een gemeente die zich inzet om
... Zichtbaar te zijn in de samenleving.
een brug te vormen tussen mensen, binnen
en buiten de geloofsgemeenschap.
... hoop en verwachting te bieden aan
mensen, dichtbij en veraf, over grenzen van
armoede, onrecht en hopeloosheid heen.
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<@ .Saamhorigheid P

Verhaal

Drie vrouwen zijn op weg. Ze gaan

naar Bethlehem. Het is Naomi, N
met haar schoondochters. Ruth - @ -
en Orpa heten ze. Na een halve =
dag lopen, komen ze bij de grens. . .
Aan de ene kant ligt Moab. Het Tlp voor thlS

Ruth laat Naomi weten dat
zij voor altijd bij elkaar
zullen horen. Vanaf nu zijn

ze familie van elkaar. Jij bent
ook onderdeel van een gezin.
Laat dat zien door iets te
maken voor alle leden van

je gezin, bijvoorbeeld een
mooie ketting, armband of
iets voor in huis!

land van Ruth en Orpa. Aan de
andere kant Naomi's land. De
vrouwen moeten afscheid nemen.
Ze huilen."Ga maar terug’, zegt
Naomi. “Naar je vrienden en naar
je familie”. Orpa loopt weg. Maar
Ruth blijft staan. “Ik wil met jou
mee, Naomi” zegt ze."Waar jij
gaat, ga ik ook. Jouw land wordt
mijn land. Jouw God wordt mijn
God. Ik laat je niet alleen”.

Muziek
Owm over na ﬁ J\ Meer weten over het

te denke_n' verhaal van Ruth?
Ruth laat Naomi niet Dit liedje vertelt het verder
alleen. Ze wil bij haar

horen. Ze geeft haar . E. 2 E
eigen familie en vrienden (W / ] )

op voor Naomi. Wat vind
je daarvan? Wat zou jij
het moeilijkst vinden, als
je Ruth zou zijn? Schrijf of
teken dat hieronder!

Tekst en iflustraties: Irma Pijpers



